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Vorig schooljaar kregen we voor het eerst CKV. Ik wist toen niet precies wat ik hiervan moest verwachten. Wel hadden ze op de onderbouw uitgelegd dat het een soort van beeldende vorming was, maar dan ook met veel theorie. Toen dacht ik dat CKV niet zo leuk zou zijn. Maar toen ik de eerste lessen CKV kreeg begon ik het steeds leuker te vinden. Wat ik wel wat minder vond was de theorie, maar dat hoorde erbij. Omdat ik ben blijven zitten, wist ik al wat ik dit jaar kon verwachten van CKV. Ik heb veel dingen geleerd, zoals hoe je zelf een kunstroute maakt en hoe je een grote opdracht aanpakt met een groepje. Wat mij het meeste heeft verrast bij het vak CKV is de creativiteit die je meestal nodig hebt, maar ook al heb je dit niet, dan kan je de opdrachten alsnog goed uitvoeren. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht namelijk dat je best wel creatief moest zijn, maar dat hoeft dus niet altijd. Ik ben kunstenaars wel heel erg gaan waarderen. Het lijkt allemaal zo makkelijk wat ze doen, maar dat is het dus meestal niet. Ik zelf had voor de rest niks met kunstenaars en nu ook nog steeds niet. Mijn smaak is dus niet veranderd, maar ik heb wel waardering voor kunstenaars. Door dit vak ben ik wel dingen (kunstwerken) anders gaan bekijken. 
Al met al: ik vond het vak CKV een erg leuk vak, met veel verschillende soorten opdrachten die dit vak zo leuk maakten. Het is wat anders dan al die theorie en rekensommen, waardoor je soms ook even lekker tot rust kunt komen bij CKV. 
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